



De takken vertakken. 
En die tak vertakt weer, 
in nieuwe takken 
die vertakken. 

Soms. Heel soms. 
Knakt er een tak. 
Valt ie plots naar beneden. 
Dood. 
Op de grond. 

De boom blijft. 
Zijn takken vertakken. 
Er groeien knoppen, kleine 
knopjes. 

De boom blijft. 
Meneer ekster nestelt een nest. 
Met losse, dorre takjes. 
Kwetterend met Mevrouw Ekster. 
Vliegen ze op en af, 
op en af. 

De boom blijft.  
Heeft alle tijd. 
Hij zomert, hij herfst.  
Hij wintert. 

Vandaag gaat hij lent-er-en. 
Roze bloesem aan de takken. 
Die vertakken, 
die vertakken.  
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