
De bloemen zingen zachtjes 

Alles is zo’n beetje wel gezegd, verteld, geschreven. 
Maar de pijn, het gemis is gebleven. 
Alle regeldingen gaan nu voor 
want we moeten verder en door 

Echter ik krijg het niet zo mee 
zwem vertraagd in een zee 
een zee met herinneringen  
soms tastbaar, soms ontglipt het me net  
ik hoef nog niet zo vlug  
en mijmer dus nog een beetje terug 

Nog niet genoeg gezegd, verteld, 
geschreven. 
wilde nog zoveel samen beleven 
Maar het is niet. 
Het is gedaan. 
En ik zal verder gaan. 

De wind snapt mijn spinsels 
De vogels volgen mijn vlucht 
De zon warmt mijn tranen 

De kinderen roepen.  
Ja, ik kom er aan 
Ik zal voor jullie blijven staan 
Fier, rechtop. Kom maar op.  
Kom maar bij mij.  
Ik ben daar.  

En dat is alles voor nu 
Dat is meer dan genoeg.  
Dus als ik voor jou vertraag 
Laat mij dan even daar. 
Trek niet aan me. Ik kom er heus 
Maar stap voor stap en niet meteen. 
Ik mijmer nog een beetje heen.  

De bloemen zingen zachtjes. 
De aarde draagt me.  
De wolken zijn geduldig.  
Ik ben daar.  
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